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Verder gaan 

Het blijft een moeilijke tijd, nu ons doen en laten 
wordt belemmerd door alle coronamaatregelen. We 
zijn bezorgd om onze eigen gezondheid en die van 
anderen. Zorgen zijn er bij veel mensen ook vanwege 
verlies van werk en inkomen. Daarnaast voelen velen 
zich ook eenzaam doordat ze in een  isolement raken. 
Laten we blijven omzien naar elkaar door aandacht en  
praktische hulp te geven, 
maar zeker ook door ons 
gebed voor de ander die dit 
zo nodig heeft. We proberen 
toch verder te gaan op onze 
weg, ook op onze 
geloofsweg.  

Vanaf november starten we 
daarom met 
geloofsgesprekken. U leest 
er hieronder meer over. En 
eind vorige maand was er de vredesweek, een week 
waarin stil gestaan werd op allerlei manieren bij de 
vrede en het ontbreken ervan. In deze nieuwsbrief 
kunt u naar aanleiding van de vredesweek lezen over 
het Coventry gebed.  

Komende maand, 7 november, zal Bernd Wallet 
gewijd worden tot aartsbisschop van ons bisdom 
Utrecht. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u 
hierover al bericht. Vanwege coronavoorschriften 
kunnen er maar een beperkt aantal mensen bij de 
wijding in Deventer aanwezig zijn. Vanuit elke statie 
en parochie zijn er steeds twee mensen uitgenodigd. 
Vanuit onze statie zijn dat Myriam Bullens en David 
Ross. Zijn zullen ons vertegenwoordigen. Als 
geestelijke van onze kerk zal ik ook in Deventer 
getuige mogen zijn van de wijding. Iedereen kan 
overigens online meevieren. In deze tijd van 
voorbereiding zijn we allen uitgenodigd om voor 
onze aartsbisschop en onze kerk te bidden.  

Op zondag 11 oktober is er weer de jaarlijkse 
kerkproeverij. Kerkproeverij is een oproep om 
iemand mee te nemen naar de kerk om hem of haar te 
laten delen in wat u als waardevol ervaart.  

En op 25 oktober zullen we zeker ook over de 
toekomst spreken als we samenkomen voor de 
gemeentevergadering. Wees daarbij welkom. 

We gaan verder, ondanks alle – vaak vervelende -
coronamaatregelen, maar ook in het vertrouwen dat 
God met ons meegaat, juist ook als het leven moeilijk 
is. Ik hoop u te mogen ontmoeten in onze kerk! 

Wim van den Berg, rector 
 

Gemeentevergadering 

Op zondag 25 oktober zal de gemeentevergadering 
plaatsvinden aansluitend aan de viering. Op de agenda 
staan dan de o.a. de volgende onderwerpen: liturgie, 
pastorale zorg, diaconale inzet, geloofsgesprekken, 
financiën en de landelijke synode. Er is uiteraard 
ruimte om vragen te stellen. Wij hopen dat velen 
zullen aansluiten.  

 

Geloofsgesprekken 

Naast het vieren van de liturgie en aandacht voor de 
diaconie is het belangrijk om ook ruimte en tijd in te 
ruimen om over ons geloof te spreken en te leren. 
Daarom starten we vanaf november met een cyclus 
van geloofsgeprekken. Aansluitend aan de koffie na 
de viering op zondag, zullen we in een groep van 
maximaal 8 personen in gesprek gaan over ons/het 
oud-katholiek geloof in de huiskamer van onze kerk. 

Als leidraad nemen we het 
boek “De Oud-Katholieke 
Kerk van Nederland – Een 
inleiding”. Aan de hand van dit 
boek, geschreven onder de 
redactie van Peter-Ben Smit, 
gaan we in gesprek. Aanbod 
komen de volgende 
onderwerpen: De geschiedenis, 
de geloofsleer, de liturgie, 
spiritualiteit en praktijk, recht 
en organisatiestructuur en 

oecumenische theologie en relaties. De bedoeling is 
om thuis steeds een hoofdstuk te lezen en in het 
gesprek zal er, na een verdere uitleg en toelichting, 
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ruimte zijn om met elkaar hierover van gedachten te 
wisselen en elkaar zo te sterken in het geloof. Deze 
bijeenkomsten vinden vanaf november steeds plaats 
op de vierde zondag van de maand (behalve in 
december). Mocht men een keer verhinderd zijn dan 
is dat geen probleem. U kunt zich opgeven bij de 
rector (via email: wim.vandenberg@okk.nl of ook 
persoonlijk). Er zijn geen kosten aan verbonden 
behalve de aanschaf van het boek (€15,--). Een 
vrijwillige bijdrage is welkom. Opgave graag vóór 26 
oktober. Voor meer informatie kunt u ook bij de 
rector terecht.  

Raad van Kerken 

Als oud-katholieke statie Zeeland zijn wij lid van de 
Raad van Kerken Middelburg. De Raad van Kerken 
zet zich in voor de oecumene en draagt op deze wijze 
zorg voor het contact tussen de kerken en voor 
gezamelijke acties en bijeenkomsten. Zij spreekt ook 
regelmatig namens de gezamelijke kerken. Het 
afgelopen jaar was er geen vertegenwoordiging van 
onze geloofsgemeenschap in de Raad. We zijn dan 
ook verheugd dat Jeroen Castel zich bereidt heeft 
verklaard om zitting te nemen en ons te 
vertegenwoordigen. Wij wensen hem veel wijsheid 
toe.  
 

Coventry gebed 
Wat is de oorsprong van het Coventry gebed ? 
De Engelse stad Coventry werd aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, in de nacht van 14 op 15 
november 1940, zwaar gebombardeerd door de 
nazi’s. Het doel van Hitler was om de Engelsen te 
demoraliseren en de omvangrijke auto-industrie te 
vernietigen. Hitler had er zelfs een werkwoord voor 
bedacht: coventrieren, wat zoveel wilde zeggen als 
‘platbombarderen’. Een groot deel van de binnenstad 
van Coventry werd die nacht verwoest, de Saint 
Michael’s-kathedraal brandde volledig uit. De 
volgende morgen zag de dean, Richard Howard, twee 
grote verkoolde balken in de vorm van een kruis op 
de grond liggen; ze waren afkomstig uit het dak van 
de kathedraal. Hij zag hierin het teken dat Christus 
zelf in de verwoesting van de kathedraal met de 
inwoners van de stad geleden had. In de geest van 
Christus was zijn boodschap dan ook onmiddellijk: 
‘Father, forgive’. En terwijl de meeste overlevenden in 
Coventry uit waren op vergelding, predikte Howard 
verzoening. Op Kerstavond, zes weken na het 
bombardement, hield Howard een toespraak voor de 

nationale radio waarin hij zei dat - als de oorlog 
eenmaal voorbij zou zijn - met de voormalige 
vijanden zou moeten worden samengewerkt ‘to build 
a kinder, more Christ-child like world’. Dit visioen 
van een vriendelijker wereld, in de geest van het 
Christuskind, heeft Howard kort samengevat met de 
woorden ‘Father, forgive’. Deze woorden staan nog 
steeds geschreven op een resterende muur van de 
ruïne, achter het altaar. Na de oorlog nam Howard 
contact op met verschillende Duitse steden die door 
de geallieerden zwaar waren gebombardeerd, zoals 
Kiel, Dresden en Berlijn. Sindsdien is een 

verzoeningsbeweging op gang gekomen met als 
visioen een ‘vriendelijke wereld’, in de geest van het 
Christuskind. Symbool voor deze internationale 
verzoeningsbeweging is een kruis, gemaakt van 
middeleeuwse spijkers, afkomstig van het ingestorte 
plafond uit Coventry, het zgn. Cross of Nails. 
Deze verzoeningsbeweging bestaat nog steeds, onder 
de naam Community of the Cross of Nails (CCN). 
Wereldwijd - op meer dan 170 plaatsen in 35 
verschillende landen – zijn er kerken of christelijke 
organisaties partner van de Community. Het zijn stuk 
voor stuk plaatsen die door geweld getekend zijn, 
zoals Jeruzalem, Klein Drakenstein (Zuid-Afrika), 
Havana (Cuba) en - na 11 september 2001 - ook New 
York. In Nederland zijn kerken in Rotterdam, 
Arnhem, Nijmegen, Den Haag en Middelburg partner 
van de CCN, maar bijvoorbeeld ook de geestelijke 
verzorging in de marinehaven in Den Helder. 
Vertegenwoordigers uit deze gemeenschappen 
vormen samen het Coventryberaad Nederland. Het 
zijn plaatsen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zwaar geleden hebben onder bombardementen. 
Elke vrijdagmiddag rond het middaguur wordt er een 
vast gebed voor vrede en verzoening gebeden, het 
Coventrygebed. En hoewel er soms maar een paar 
mensen bij aanwezig zijn, is er wel verbondenheid 
met de 170 plaatsen, wereldwijd, waar rond het 
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middaguur volgens plaatselijke tijd ( in Middelburg 
om 13.00 u.) dezelfde woorden voor vrede en 
verzoening klinken in de eigen taal. Zo is het 
Coventrygebed het geestelijk cement geworden van 
deze internationale verzoeningsbeweging. 
Opgenomen worden in de CCN is overigens niet 
vrijblijvend! ‘Bidt en werk’, is een oud adagium. En 
dat geldt ook voor de CCN. Je kunt wel bidden voor 
vrede en verzoening, maar je moet er ook werk van 
maken. Proberen om ‘zachte krachten’ te mobiliseren. 
Partnerschap van de CCN heeft daarom drie 
aspecten. Het eerste is: healing the wounds of history. 
Het tweede aspect is: learning to live with differences 
and celebrate diversity. Met verschillen leren leven en 
diversiteit vieren. Het derde en laatste aspect is: 
building a culture of peace. Hoe komt het dat we 
onder spanning geneigd zijn de ander te 
dehumaniseren, dat we de ander niet langer als 
volwaardig mens zien? Bewustwording daarvan kan 
helpen dit te voorkomen. Met het Cross of Nails 
gebed ervaar ik telkens weer hoe bijzonder het is te 
mogen bidden voor de komst van Gods vredesrijk, 
daarbij ten diepste vertrouwend op zijn 
onweerstaanbare zachte krachten. Ook als de wereld 
met al haar geweld anders wil doen geloven. 
Voor meer informatie: www.coventrycathedral.org.uk 
 
Geschiedenis van de Middelburgse Community 
of the Cross of nails 
Bert Kuiper, predikant van de Laurenskerk te 
Rotterdam heeft zich zeer ingezet om ook in 
Nederland leden voor de Community te winnen. In 
eerste instantie ging het om kerken, die tijdens WO II 
verwoest waren. In 2003 verzocht Kuiper aan Gert 
Jan Smit, destijds predikant van de Middelburgse 
Nieuwe Kerk, om zich aan te sluiten bij de 
Community of the Cross of Nails (CCN). Zijn collega  

(met emeritaat) 
Dick de Dreu heeft 
uitgevoerd wat 
vanuit Rotterdam 
gevraagd werd en 
heeft dat grondig 
vorm gegeven en zo 

is er in oktober 2005 ook in Middelburg een 
Community gestart. In 2009 kreeg Middelburg in een 
feestelijke dienst vanuit Coventry een eigen Cross. 
Het Cross hangt in de Nieuwe kerk aan de muur 
tegenover het altaar. Dit is ook de plek waar het 
Coventry gebed wordt gebeden. Samen met vele 

mensen wereldwijd wordt op vrijdagmiddag gebeden 
voor vrede en verzoening. (in Middelburg om 13.00 
u. ) In dit gebed staat de Litanie van de Cross of Nails 
centraal. Nog wat wetenswaardigheden: De CCN 
(Community of the Cross of Nails) in Middelburg is 
geen aktiviteit van de Nieuwe Kerkgemeenschap. De 
CNN probeert ook andere kerkgemeenschappen te 
interesseren voor deze internationale 
verzoeningsbeweging. Dat doet ze niet alleen door 
het Vrijdagmiddaggebed, maar ook door participatie 
in allerlei aktiviteiten, bijvoorbeeld in de Vredesweek ( 
dit jaar van 19-26 september), bij herdenkingen 
rondom ons slavernijverleden (o.a.Keti-Koti) en in de 
Vesper op 4 mei waarin de slachtoffers herdacht 
worden die sinds de 2e wereldoorlog in 
oorlogssituaties en vredesmissies zijn omgekomen. 
Inmiddels heeft de Nederlandse community zo'n 12 
groepen, wereldwijd zijn het er ruim 200. 
Niet alleen in plaatsen met door de oorlog verwoeste 
kerken, maar ook in andere plaatsen wordt het 
vrijdagmiddag gebed voor vrede gebeden. 
De Laurenskerk in Rotterdam is 'voorzitter' van de 
Nederlandse CCN. Vanaf het begin, eind jaren '40, 
schijnt Nijmegen al een Cross of Nails gehad te 
hebben, maar helaas, na een verbouwing van de 
Stefanskerk aldaar is het cross - en de kennis erover - 
verdwenen. In Nederland sloot een aantal jaren 
geleden ook de geestelijke verzorging van de 
marinehaven in Den Helder aan. Voor meer info over 
deze bijzondere deelnemer: kijk op 
https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/05/6-79-
Coventrygebed-voorvrede-en-verzoening.pdf 
Margreeth van Seters 
 

Collectes 
Kledingbank Zeeland 

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollectes nog.  

 

De Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit 
organisatie die gratis kleding verstrekt aan de mensen 
die het zelf niet meer kunnen betalen. Zij streven 
ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of 
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zo-goed-als-nieuwe kleding. Ook verstrekken zij 
speelgoedpakketten aan de kinderen die de 
Kledingbank bezoeken. Dit doen zij in samenwerking 
met de Stichting Speelgoedbank Zeeland. Sinds de 
opening in juni 2012 hebben zij al meer dan 1000 
klanten mogen ontvangen. Dit aantal groeit elke 
week. De Kledingbank wordt draaiend gehouden 
door het toegewijde werk van ongeveer 60 
vrijwilligers. 

Voor meer informatie zie https://www.kledingbank-
zeeland.nl/ 

De stichting Kledingbank Zeeland wil beschikbaar 
zijn voor alle armen in de maatschappij, ongeacht 
nationaliteit, politieke overtuiging of religie. 

De doelstellingen van de stichting zijn als volgt: 

 Bestrijden van armoede door invulling van 
basisbehoefte kleding 

 Bestrijding van armoede door te investeren in 
de doelgroep 

 Voorkomen dat restpartijen kleding en 
schoeisel vernietigd worden 

 Verstrekken van gratis kleding, schoeisel en 
verzorgingsproducten aan mensen uit de 
doelgroep stille armoede en werkende 
armoede, die in het bezit zijn van een 
verwijzing van een erkende hulpverlener. 

 Bieden van trajecten die aansluiting geven op 
de lokale en regionale arbeidsmarkt of 
maatschappelijke participatie 

De stichting tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie 
om te zien naar de medemens en barmhartigheid te 
bewijzen. Dit alles in navolging van Jezus Christus, 
die ons oproept tot naastenliefde en het zorgen voor 
de armen. 

 

Ontwikkelingssamenwerking  

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollecte ten bate van projecten binnen 
de landelijke kerk.  

Voor de maand 
oktober is dat 
ontwikkelings-
samenwerking. Op de 
website van de 
landelijke kerk staat 
over dit doel beschreven:  

“‘Eén kerk of geen kerk,’ zei lang geleden een 
penningmeester van onze kerk bij de invoering van de 
centrale honorering van de geestelijken. ‘Eén wereld 
of geen wereld,’ zou je tegenwoordig kunnen zeggen. 
De manier waarop in de rijke wereld wordt geleefd, 
heeft zijn gevolgen voor andere delen van onze 
planeet. Klimaatverstoring, natuurrampen en 
vluchtelingenstromen hebben met elkaar te maken en 
kunnen dan ook alleen in internationaal verband 
worden aangepakt. Om dat effectief te kunnen doen 
is er wederzijds begrip en respect vereist, die in 
ontwikkelingssamenwerking tot stand komt. Voor dat 
werk in kerkelijke verband vraagt het Collegiaal 
Bestuur uw bijdrage in de collecte. Als één kerk 
hebben we het tot nog toe gered; als één wereld 
kunnen we het redden..” 

 

Agenda/vieringen 
Zondag 11 oktober 2020 

Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 23 

Kerkproeverij 

1ste lezing Jesaja 25, 1-9 
Graduale Psalm 23 
2e lezing Filippenzen 3, 17-21 
Evangelie Matteüs 22, 1-14 
 

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 

Uitgangscollecte: Kledingbank Zeeland 

 

Zondag 25 oktober 2020 

Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 25 

1ste lezing Deuteronomium 6, 1-9 
Graduale Psalm 1 
2e lezing 1 Tessalonicenzen 2, 1-8 
Evangelie Matteüs 22, 34-46 
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De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur 

Uitgangscollecte: Landelijke kerk: 
Ontwikkelingssamenwerking 

Aansluitend gemeentevergadering 

 

Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
myriam.bullens@gmail.com 
 
Website 
http://zeeland.okkn.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen:  
Elke tweede en vierde zondag van de maand om 
10.30 uur   
 
Locatie:  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 

 


